
Reisverslag concertreis Milaan 2023 

Het vertrek en de busreis naar Milaan | Vrijdag 28 april  

Op vrijdag 28 april om 19.30 uur verzamelden alle koorleden zich op de parkeerplaats van Winkelcentrum de 

Stient. Voor een aantal van de jongste koorleden en hun ouders was het extra spannend, het was namelijk hun 

allereerste keer mee op koorreis. Na samen de bus te hebben ingepakt en de welbekende namencheck van 

reisleidster Iris te hebben uitgevoerd, vertrok het koor rond 20.30 uur richting Milaan. De sfeer zat er al gelijk goed 

in. In de bus werden spelletjes gespeeld, een boek gelezen of enthousiast met elkaar gekletst. Na een gezellige 

avond met elkaar in de bus was het voor iedereen tijd om te gaan slapen. Iedereen moest namelijk genoeg 

energie hebben voor de volgende dag. 

De aankomst, het stadion en veel gezelligheid | Zaterdag 29 april  

Toen iedereen in de ochtend van zaterdag 29 april zachtjes ontwaakte was het 

koor alweer in Zwitserland. Iedereen werd wakker met het mooie uitzicht, een 

lekker kopje koffie of thee van Bets en een plak dikke koek gebakken door Diana, 

Jaap en Norah. Na een paar spelletjes te hebben gespeeld kwam het koor rond 

12.30 uur eindelijk aan in Milaan. Toen de bus was uitgeladen wandelde het koor 

richting de verblijfplaats voor de reis. OstellOlinda, een hostel gelegen net buiten 

het centrum van Milaan. Voor het koor het hostel inging maakte het reiscomité de 

kamerindeling en leiders van ieder groepje bekend. Na een warm welkom in het 

hostel door de medewerkers, een welkomst drankje en een lekker hapje zochten 

de koorleden hun kamers op. Nadat iedereen alle spullen in de kamers had 

gelegd, zich had opgefrist en een lekker broodje van Bakkerij Van Pooij had 

gegeten, vertrok het koor richting het metrostation om samen met de metro naar 

het San Siro Stadion te gaan.  

Daar heeft het koor veel gezien. Een mooie voetbaltentoonstelling, de 

kleedkamers, het veld, de tribunes. We zijn echt overal geweest. Na de tour in het 

stadion was het tijd voor een lekker ijsje. De eigenaar van de gelateria was zo aardig voor het koor dat Juliette 

besloot om voor de ijszaak een spontaan optreden te geven. Het koor zong The Lion Sleeps Tonight en trok veel 

bekijks.  Vervolgens stapte iedereen de metro weer in om terug te gaan naar het hostel. Nadat iedereen lekker 

had gedoucht, was het tijd voor het avondeten. Naast het hostel zat een restaurant, waar we ’s avonds diner 

hadden. Na heerlijk pizza te hebben gegeten was het tijd voor de spelletjesavond van Carine en Marina. Na 

omgekeerde Wie Ben Ik, de Zure Mattenrace en nog veel meer gezellige spelletjes was er een einde gekomen 

aan de eerste dag.  

De hoogmis, fietstour en een muzikale spelletjesavond| Zondag 30 april  

Op de tweede dag stond er weer veel op het programma. Na gezamenlijk te 

hebben ontbeten was het tijd om het Volendammergoed aan te trekken voor 

het eerste optreden van de reis. Het koor zong die ochtend de hoogmis in de 

San Lorenzo Maggiore, een bekende basiliek in Milaan. Het optreden in de 

basiliek was zeer geslaagd, het publiek was dolenthousiast. Na een hoop 

foto’s werd de klederdracht ingeruild voor sportieve kleding. Het was namelijk 

tijd voor de fietstour door Milaan. Nadat het koor gezellig samen in een parkje 

had geluncht werd het koor ingedeeld in drie groepen. Iedere groep vertrok 

met eigen gids op blauwe fietsen de stad in.  Tijdens deze tour zag het koor 

alle bekende plekken en 

vertelden de gidsen wat meer 

over de geschiedenis van de 

mooie stad Milaan. Drie uur en 

voor sommige groepjes een 

regenbui later, vertrok het koor 

weer richting het hostel voor het 

avondeten. Na weer samen 

lekker te hebben gegeten, was het tijd voor de muzikale 

spelletjesavond van Dominique en Eric. Dit was een zeer groot 

succes. Iedereen speelde fanatiek mee en daarmee kwam de tweede 

dag tot een eind.      



De Duomo Kathedraal, de vrije middag en uiteten in de stad 

Milaan | Maandag 1 mei  

De derde dag begon net als altijd met het ontbijt. Terwijl het koor rustig aan 

het ontbijten was, werd er ondertussen door een groepje van koorleden en 

vrijwilligers boodschappen gehaald voor de lunchpakketjes en wat lekkers bij 

het ontbijt van dinsdag. Nadat iedereen lekker had gegeten, een 

lunchpakketje had klaargemaakt en zich had omgekleed, vertrok het koor 

naar het centrum van Milaan. De dag begon met het bezoeken van de 

Duomo Kathedraal, de grote kerk midden in het centrum van de stad. Het 

koor kreeg eerst een informatieve audiotour door de kerk heen en vervolgens 

beklom iedereen de steile trappen naar de top van de kerk om van het mooie 

uitzicht te genieten.  

Na een leerzame ochtend in de 

kathedraal en een goede lunch was het 

tijd voor de vrije middag in Milaan. 

Iedereen mocht vier uurtjes zelf de stad 

verkennen in groepjes, uiteraard onder 

begeleiding. Er werden musea 

bezocht, souvenirtje gekocht, men ging 

winkelen, pakte een terrasje of haalde 

een ijsje. Na een mooie middag in 

Milaan was het tijd voor het avondeten. 

Dit was anders dan anders. Het koor ging namelijk uiteten bij een restaurant 

midden in de stad. Na een lekker bord pasta of pizza ging iedereen terug de 

bus in richting het hostel. Iedereen was moe na deze drukke dag, dus nadat iedereen zich had klaargemaakt voor 

de nacht ging het koor snel naar bed.  

Castello Sforzesco, picknicken, twee optredens en de Bonte Avond | Dinsdag 2 mei  

De vierde dag begon met vers gebakken en gekookte eitjes van Jaap bij het 

ontbijt. Met een lekker ontbijt in de buik, ging het koor met de bus richting 

Castello Sforzesco. Hier werden verschillende tentoonstellingen en musea 

bekeken en er werd een verrassingsflashmob ingezet met het nummer May 

Love be With You door Frank en een paar leden van het koor. Na het kasteel 

en omliggende gebouwen te hebben bekeken, liep het koor door naar het 

aangrenzende Sempione park voor een gezellige picknick. Lekkere broodjes, 

appels van Rijkenberg, cakejes en dikke koek, het kon niet op. Na een leuke 

en leerzame ochtend ging het koor terug de bus in naar het hostel. Het was 

namelijk tijd voor de laatste twee optredens van de reis.  

Terug in het hostel friste 

iedereen zich op en trok zijn 

Volendammer pak aan met wat 

hulp van Annie, Bets, Barbara, 

Fabiana, Ina, Marian en Mirjam voor het volgende optreden. Het 

koor gaf een mooi optreden weg bij het naastgelegen restaurant 

waar de eerste paar avonden werd gedineerd. Na een enthousiast 

applaus van de gasten van het restaurant en personeel van het 

hostel was het tijd voor een wandeling naar het volgende optreden. 

Na een kwartiertje wandelen kwam het koor aan bij de volgende 

locatie. Dit was een zorginstelling voor ouderen. Ook hier heeft het 

koor, na een warm ontvangst, een prachtig optreden opgevoerd voor 

de bewoners en begeleiders van de instelling. En wat waren ze enthousiast en dankbaar voor onze komst. Je zag 

ze echt genieten! Na het optreden kreeg iedereen een lekker taartje en een glaasje sap van de instelling. 

Vervolgens wandelde het koor met alle spullen weer terug naar het hostel. 

Het koor kwam ietsje vroeger dan de voorgaande dagen aan bij het hostel, want iedereen moest zich klaarmaken 

voor de bonte avond. Na een lekker diner trof iedereen de laatste voorbereidingen voor de optredens. De 

optredens waren weer geweldig. Het Pizza Lied bracht gelijk alle sfeer, de goochelshow zorgde voor veel gelach 

en Stef blies iedereen weg met zijn saxofoonkunsten. Iedereen danste mee tot in de late uurtjes en met deze 

geweldige bonte avond kwam de vierde dag ook tot een einde.   



Inpakken, Rulantica en de terugreis naar Volendam | Woensdag 3 mei  

De laatste dag was aangebroken. Na het ontbijt 

was het de taak aan het koor om alle spullen in te 

pakken en de kamers netjes achter te laten. 

Tijdens de informatieavond had het reiscomité 

verteld dat op de laatste dag er een verassing zou 

zijn. Wat zou dat nou zijn? Ze lieten mooi niets los. 

Toen alle spullen waren ingepakt, iedereen in de 

bus zat en de namen waren nagelopen, gaf 

reisleidster Iris de eerste tip om erachter te komen 

wat de verrassing zou zijn. Na een aantal tips en 

een paar uurtjes rijden was het duidelijk: het koor ging naar het gloednieuwe 

zwemparadijs Rulantica (het gloednieuwe waterpark van Europa-Park). Iets voor 

15.00 uur kwam het koor aan in Rust, Duitsland. Dit was anderhalf uur eerder 

dan gepland. Het reiscomité ging snel naar binnen en zorgde dat het hele koor 

eerder het zwembad in mocht. Dat betekende extra tijd om te zwemmen en 

glijden. En dat was nodig zeg! Het zwemparadijs was gigantisch! De kinderen 

gingen samen met de jongeren en een paar ouderen op pad. Samen trotseerden 

ze alle glijbanen en ontdekten ze alle zwembaden. Om 19.00 uur werd er een 

pauze ingelast en aten we samen een lekkere pizza of pasta. Na het eten ging 

iedereen snel het zwemparadijs weer in, zodat ook de laatste glijbanen nog 

konden worden meegepakt. Rond 21.15 uur stapte iedereen onder de douche en 

trok zijn reiskleding weer aan. Voordat het koor de bus weer inging, kreeg 

iedereen nog een ijsje. Schoon en uitgeput ging het koor de nacht in, op naar 

Volendam.  

Na een snellere rit dan gepland kwam het koor rond 06.15 uur aan op de parkeerplaats van Winkelcentrum de 

Stient. Door de voorspoedige reis kwam het koor maar liefst anderhalf uur eerder aan! Gelukkig waren alle 

ouders gelijk hun bed uitgerold en stond er een groot welkomstcomité de bus op te wachten. Nadat de bus was 

uitgepakt en iedereen elkaar een dikke knuffel had gegeven, kwam de concertreis van 2023 dan echt tot een 

einde. Graag willen we het reiscomité bedanken voor het organiseren van deze geweldige reis en bedanken we 

alle koorleden en vrijwilligers voor hun inzet en gezelligheid. Op naar volgend jaar! 


